Gedicht van Alexis van Heringen

Vanavond zijn we even stil.
Twee minuten

het is niet veel

Voor de oorlogsslachtoffers
Van nu en toen

Twee minuten

Voor hen die ik liever helden noem.

4 mei

Op 4 mei houden we 2 minuten stilte om de doden uit de
Tweede Wereldoorlog te herdenken.

“Dit willen we niet meer” dat is wat we denken.
We hangen kransen op voor alle doden.
Waaronder veel joden.

We hangen de vlag halfstok voor alle personen die zijn
omgekomen.

Dit was in de Tweede Wereldoorlog het was niet iets om voor te
dromen.



Dodenherdenking door Wieke

We zijn twee minuten stil

en denken na over de oorlog.

Hoe het daar allemaal was.

In Nederland zijn door het hele jaar heen

herdenkingen van verschillende

groepen oorlogsslachtoffers.

Tijdens de nationale herdenking op 4 mei

Herdenken we alle slachtoffers samen

GEDICHT

4 MEI van Sophie

Met trillende handen.

En je benen die trillen.

Een angst die iedereen kan voelen.
In die donkeredagen.

Ik kan mij niet voorstellen.

Hoe de mensen zich voelden.

Ik kan mij niet voorstellen.

Hoe het geweest moet zijn.

Je luister naar mensen die schieten.
Stuk voor stuk hoor je mensen die dood gaan.
Hopend dat ze wilden weggaan.

Ik zou het proberen te begrijpen
Maar echt begrijpen.

Dat kan ik nooit



Gedicht 4 mei door Pien Stan

Nederlanders ze zijn zo goed
En dan nog al die moed

De oorlog was niet klein
Dat was niet fijn

Al die bombardementen
en dan nog die regelementen

Pijn Pijn Pijn
niet groot niet klein

het is mega

waarom nou
het doet alleen maar au

het valt allemaal in de goot
er gaan miljoenen mensen dood

Duitsers Het zijn bedriegers

Joden wie heeft ze dit aangeboden

al die slavernij
eindelijk vrij

5 mei
tegen de wereldoorlog zeggen we goodbye



We staan stil

We staan stil

bij de gedachten dat er

oorlog was.

We staan stil

dat er miljoenen mensen

zijn gestorven.

We staan stil en...

hopen dat er nooit meer oorlog komt.
5 mei 1945 Beste dag van Nederland
wellicht

We staan stil en

denken dat Hitler nooit meer

terug mag komen.



