
Een oorkonde en een feest voor de jubilaris.
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Het pand aan de Roerdomp-
school werd in 1940 opgeleverd,
alleen de vloeren moesten er nog
worden ingelegd. „Om te voor-
komen dat deze mooie nieuwe
school in beslag zou worden
genomen, had de gemeente
Haarlemmermeer al het vloe-
renhout ergens opgeborgen.
Het hielp niet. De werklieden
moesten vier dagen dag en
nacht doorwerken om de
school af te maken.” Vervol-
gens werd het gebouw als-
nog gevorderd door de Duit-
sers.

Dat vertelt Arie de Waard
(1897-1981) die van 1920 tot
1962 als onderwijzer aan de
openbare School 10 (alle
openbare scholen in Haar-
lemmermeer hadden een
nummer) was verbonden.
De school die in 1948, eenmaal in
het pand aan de Roerdompstraat
getrokken, Burgemeester Amers-
foordtschool ging heten. Janny
Herfst van de stichting Meer-His-
torie deed onderzoek naar Badhoe-
vedorper De Waard, die veel voor
het dorp heeft gedaan. 

Kleindochter
Herfst kwam in contact met de
kleindochter van meester De
Waard, die vertelde dat haar opa in
1966 enkele herinneringen had
opgeschreven. Zij stelde kopieën
daarvan beschikbaar aan Herfst
die, nu de Amersfoordtschool in
het nieuws is vanwege de komende
fusie, op haar beurt het gedeelte
over School 10 weer beschikbaar
heeft gesteld aan deze krant.

Het huidige pand aan de Roer-
dompstraat heeft de eerste vijf jaar
na 1940 dienst gedaan als onderko-
men voor ’Blitzmädel’. Officieel
heetten zij Wehrmachthelferin
maar in Badhoevedorp werden ze
’grijze muizen’ genoemd. Deze
vrouwen dienden bij de Duitse
Wehrmacht, de een vrijwillig en de
ander opgeroepen, als telefonist,
telegrafist, radio-operator, stenoty-

pist, kantoorassistent en bood-
schapper. Ook werden ze ingezet
voor de bediening van schijnwer-
pers.

Aan het eind van de oorlog kon
meester De Waard met zijn School
10 alsnog in het gebouw terecht.
„Omdat de school de hele oorlog
door dames bezet werd, had het
gebouw niets geleden. Het was
steeds goed onderhouden. Wij
verlieten onze schoolhuizen en
ontvingen de kindertjes in de Roer-
dompstraat. Dat was een belevenis
na vijf jaar behelpen in kleine
kamers om nu weer een normale
school tot je beschikking te heb-
ben. Maar van leren kwam niet
veel. Het ergste was de hongerwin-
ter. De meeste kinderen bleven ’s
middags over en aten het eten van
de centrale keuken.”

De schoolhuizen waar De Waard
het over heeft, waren woningen in
Badhoevedorp waarin les werd
gegeven aan kinderen. Bij het

uitbreken van de oorlog in 1940
hadden burgers in School 10 aan de
Meidoornweg (op de plek waar nu
een hotel staat) een noodhospitaal
ingericht. Tijdens de Duitse bezet-
ting bleef het hospitaal in gebruik.

Maar Arie de Waard wilde door-
gaan met lesgeven en zocht naar
een oplossing. Meester Kat, hoofd
van de School met den Bijbel, bood
aan zijn gebouw te delen: zijn
kinderen kregen ’s ochtends les, die
van School 10 in de middaguren.
Dat ging drie dagen goed, toen
werd de School met den Bijbel (nu
de Oranje Nassauschool) gevorderd
door de Duitsers. Een poging op
het speeltuingebouw in Sloten te
gebruiken, mislukte. Ook dat pand
werd gevorderd.

Burgemeester
„Hoofddorp moest nu raad schaf-
fen. ’Maak je toch niet druk man’,
was het bescheid van burgemeester
Slob. ’Over zes weken is de oorlog

voorbij, dan kun je weer in je
schooltje’, schrijft De Waard. De
voorzitter van de oudercommissie
wist dat er twee huizen aan de
Meidoornweg buiten het dorp leeg
stonden. De Waard stapte, om niet
nog een keer weer uit een pand
gezet te worden, naar de Duitsers
en kreeg na veel moeite ’het opper-
hoofd van de Wehrmacht’ te spre-
ken. „In niet al te perfect Duits
wist ik mijn verlangen duidelijk te
maken en zowaar kreeg ik een
’Schein’ waarin stond dat nummer
67 en 79 van de Meidoornweg aan
mij werden toegewezen om daar
school te houden.”

Vijf van de zes klassen konden
daar terecht. „Mijn vrouw bracht
toen uitkomst door te zeggen ’bij
ons in de voorkamer kan ook wel
een klas’. Niemand had gedacht dat
we vijf jaar lang in zulke primitie-
ve omstandigheden school zouden
moeten houden”, aldus De Waard.
„Nu had ik een ding verzuimd: ik

was vergeten aan Hoofddorp te
vragen of ze het goed vonden. Ik
dacht dat ze het vanzelfsprekend
vonden. Na twee maanden kreeg ik
een boze brief met de mededeling
dat de huur van de huizen voor
mijn rekening kwam.” Een onder-
wijsinspecteur die de situatie beter
kon inschatten, heeft dat vervol-
gens ongedaan gemaakt.

Ondanks de oorlog wilde mees-
ter De Waard school gewoon door
laten gaan. Zelfs schoolreisjes naar
Artis, Muiderberg en Velserend

wist hij te regelen. In 1944 vond de
luchtbescherming het te gevaarlijk
voor de school in de woningen. Er
werd een schuilloopgraaf gemaakt
waarin alle kinderen konden
vluchten. Toen de luchtoorlog in
hevigheid toenam, moest een van
de jongens tijdens de les wacht
houden en indien nodig alarm
slaan. Twee keer zijn in het school-
gebouw alle ramen gesprongen
door de luchtdruk van het oorlogs-
geweld.

Op 1 februari 1945 was meester

De Waard 25 jaar in dienst. „Het is
me nog altijd een raadsel hoe mijn
vrienden het in het ergste van de
hongerwinter voor elkaar kregen
om een feest te geven dat ik mijn
leven lang niet zal vergeten”,
schrijft De Waard in 1966. Zelfs zijn
moeder was uit Haarlem gehaald.

Actief
Behalve voor zijn school was mees-
ter De Waard voor heel Badhoeve-
dorp actief. Hij richtte in 1920
gymnastiekvereniging Kracht en

Vrijheid op, was in 1932 de eerste
voorzitter van buurtvereniging
Badhoeve. Na zijn pensionering
werd hij in 1962 met voorkeurstem-
men in de gemeenteraad gekozen
voor de PvdA. In 1969 werd hij
nogmaals raadslid. Inmiddels was
hij in 1968 benoemd tot ereburger
van Haarlemmermeer. Sinds die
titel in 1954 werd ingesteld, was
meester De Waard de tiende inwo-
ner die hem kreeg.

Bart Boele

School 10 gaf
tijdens de oorlog

’gewoon’ les

Meester De Waard
had zelfs een klas
in de woonkamer

Als de Burgemeester
Amersfoordtschool aan
de Roerdompstraat inder-
daad gaat fuseren met de

eveneens openbare Gerrit Rietveld-
school verderop in Badhoevedorp
wordt een hoofdstuk in de histo-
rie van het dorp afgesloten.
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Meester Arie de Waard gaf Badhoevedorpse kinderen
onderwijs in woningen, met toestemming van de Duitsers


